
    
 
 
   
 

Na de dienst is er geen koffiedrinken, 
volgende week bent u hiervoor weer van harte welkom  in de koorkerk! 
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Voorganger: Ds. Jan Henzen 

                          Organist: Gerard  Boot 

  M.m.v. Bauke ( piano) en Leonie (zang) 
       

 

 



Orgelspel 

 

De Paaskaars wordt binnen  gebracht  

en we zingen  staande   Lied 290 ( Licht van Pasen, zondagslicht. 3x)  

 

Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied staande  Lied 122:1, 3 en 4 (Evang.Liedb.) 

( Daar juicht een toon,…) 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangstekst  Lucas 24: 5 en 6  

   

Bauke en Leonie  Omdat hij leeft…/  Mijn Jezus, ik houd van U… 

         

Kindermoment  

Luister en kijklied: ‘Geef het door…’  
 

Gedicht 

 

Zingen   Lied 630:1, 2 en 3 (Sta op! Een morgen ongedacht.).

    

Gebed       

 

Eerste Schriftlezing  Marcus14: 30 -31  en  66 – 72    

 

Zingen   Psalm 139: 1 en 3 (Heer, die mij ziet zoals ik ben,…) 

 

 

 

Tweede Schriftlezing Marcus 16: 1  - 7   

 

Zingen  Lied 642: 1, 2, 4 en 8 ( Ik zeg het alle, dat Hij leeft…)  

             

Verkondiging 

 

Zingen   Lied 654: 1, 2 en 5 ( Zing nu de Heer,…)   

   

         

Gebeden       

Dankgebed, voorbeden, stil gebed           

                      en aansluitend het gezamenlijk Onze Vader..  

 

Diaconale Toelichting  

 

Bauke en Leonie Genade zo oneindig groot… 

 

Slotlied staande  Lied 641: 1 en 4  

   (Jezus leeft en ik met hem…)  

 

Zegen   met gezongen ‘amen, amen, amen’ 

  

 

Zingen    Lied 132: 1 en 2 ( Evang. Liedb.)  

          

1.  U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen 
daald' een engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
2.  Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan, volk des Heren, 
blijd'  en welgezind, 
en zegt telken kere: 
'Christus overwint !' 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer 

   

Orgelspel  

                            

            


